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Op 17 september 1944 begon Operatie Market Garden, de grootste 
 geallieerde luchtlandingsoperatie van de Tweede Wereldoorlog. 
De Britse 1st Airborne Division werd ingezet bij Arnhem. Onder deze 
eenheid bevonden zich eenentwintig Joodse Duitsers en Oostenrijkers. 
Zij waren in nazi-Duitsland opgegroeid, maar wisten in de jaren 30 
naar Groot-Brittannië te vluchten en zich bij de Britse luchtlandings-
strijdkrachten aan te sluiten.

Deze eenentwintig mannen moesten nazi-Duitsland ontvluchten en 
lieten daarbij vrijwel al hun familie en bezittingen achter. Sommigen 
van hen hadden hun synagogen in vlammen zien opgaan of hadden 
in concentratiekampen gevangen gezeten.
In Groot-Brittannië werden hun pogingen een nieuw leven op te 
bouwen ruw onderbroken door de Duitse invasie van West-Europa. 
Het wantrouwen ten aanzien van Duitse en Oostenrijkse vluchtelingen 
nam toe en in juni 1940 besloot de Britse overheid hen te interneren. 
Om vrijgelaten te worden uit de Britse interneringskampen meldde een 
groot aantal vluchtelingen zich aan bij het Britse leger. Zo kwamen ze, 
via een lange omweg, met de Britse luchtlandingstroepen bij Arnhem 
terecht.

In Gevlucht om te vechten wordt de bijzondere geschiedenis van deze 
Joodse mannen verteld aan de hand van persoonlijke verhalen.


